Gewoon gaan,

dat is ons motto!

Eelke Kelderman

De koffers staan gepakt. Morgen vertrekken we voor drie
weken naar Zuid-Afrika. We vliegen naar Johannesburg,
waar we na twee nachten opgehaald worden voor een 8-
daagse rondtocht door het Krugerpark. Vervolgens vlie-
gen we naar Kaapstad waar we verblijven in een super de
luxe guesthouse. Een droomreis. Een reis waar we al
maanden naar uit kijken. En nu ineens heel dichtbij.
Morgen om deze tijd zijn we er.

En dan, altijd zo'n vierentwintig uur van te voren,
wordt het ineens heel spannend. Alle doemscenario’s
vliegen door mijn hoofd. Mijn elektrische rolstoel is
altijd mijn grootste angst. Overleeft hij de vliegreis?
En wat als hij het ineens niet meer doet, motor kapot?
Accu kapot? Alles kan kapot. En dan kan ik niets meer.
Ik kan dan niet eens meer zelf naar de toilet.

Vertrouwen dat het altijd weer goed komt.

Eerder nam ik altijd een extra handbewogen rolstoel mee.
Dan kon mijn reisgenoot me in uiterste nood altijd nog
duwen. Maar mijn partner maakt zelf ook gebruik van een
rolstoel, dus dat wordt wel erg lastig. Op goed geluk dus!
Gewoon gaan, dat is wel zo ongeveer ons motto. Alles zo
goed mogelijk voorbereiden en vooral genieten! En ver-
trouwen,vertrouwen dat het altijd weer goed komt.

Goede voorbereiding

De voorbereiding zit vooral in het vinden van een goed
aangepaste locatie. Een verhoogd toilet, een ‘roll-in’ sho-
wer met handgrepen aan de muur en een douchestoel-
tje. En ruimte genoeg voor twee rolstoelen. Dat doen we
vooral via internet. Google is onze vriend! En zo hebben
we al heel wat reizen gemaakt in de vier jaar dat we
elkaar nu kennen. We begonnen met Barcelona. Daarna
Cyprus. Het jaar daarop naar Tunesié en vorig jaar naar
Thailand. En nu dus naar Zuid-Afrika. Maar ook in
Nederland en Belgié hebben we al een aantal erg leuke
adresjes gevonden. We houden vooral van kleinschalige
accommodaties. Helaas zijn dat vaak niet de meest toe-
gankelijke, maar als je goed zoekt zijn ze er wel.

- Barcelona

Vervoer

Het voordeel van dichtbij huis blijven is natuurlijk dat we
dan onze eigen aangepaste auto bij ons hebben, dan kan
je gaan en staan waar je wilt. Dat is in het buitenland
vaak lastiger. Een auto huren is er voor ons niet bij. En
dan ben je aangewezen op taxi’s of openbaar vervoer. En
dat is niet overal goed geregeld. Overigens waren wij in
Barcelona erg blij met de goed toegankelijke bus! Wat
fijn als dat gewoon goed werkt! Taxibusjes zijn vaak wel
te regelen maar dan komen er vaak toch behoorlijk wat
kosten bij. Los van de transferkosten (vliegveld/ accom-
modatie) willen wij graag ook altijd wat rondkijken.
Overigens touren we ook vaak lekker met de rolstoel en
de handbike. Dan hebben we vaak wel veel bekijks, in
het buitenland kennen ze dat meestal niet. Dat levert
vaak leuke reactie op. In het buitenland zijn mensen ove-
rigens ook erg bereid te helpen. Daardoor zitten we
regelmatig in situaties de we van te voren nooit voor
mogelijk hadden gehouden. Op een olifant door de jun-
gle, in een klein bootje door prachtige valleien, in een
paardenkoets door de achterlanden van Djerba. Je moet
er natuurlijk wel zin in hebben. Er wordt heel wat aan je
getrokken en je bent helemaal afhankelijk. Maar zo
maak je wel heel veel mooie dingen mee!

De reis

De vliegreis is wel altijd even afzien. Vooral op lange
vluchten. Je kunt dan erg moeilijk naar de WC, dat
betekent heeel weinig drinken of een luier om...
Overigens gaat het verder vaak prima hoor. De rol-
stoel check je in bij de koffers. Ik plak alle ‘losse’
onderdelen altijd goed vast met tape (tape neem ik
zelf mee). En plak de instructie om de stoel aan en uit
te schakelen op de stoel. Doe een schietgebedje en
laat de rolstoel achter bij de balie. Dan stap je over in
een stoel van de luchthaven. En duwen ze je naar de
gate. Je wordt met twee mensen overgetild in een
klein stoeltje wat langs de stoelen in het vliegtuig past
en daar wordt je weer overgetild in je vliegtuigstoel.
Op weg naar het avontuur!




